
Mijn naam is Ronald Roos.
Mijn grootvader is op Elandsgracht 146 geboren op 12 12 1889.
Mijn vader had het altijd over de Elandsgracht vroeger.
Ik ben daarom vorig jaar gaan zoeken. Vond een oude foto van het 146 pand.
Hierop staat mijn overgrootvader Gerard Roos (1859-1940)
Hij had daar jarenlang zijn sigarenmagazijn.
Mijn vader (94) kon mij nog wat bijzonderheden vertellen: De eerste klanten in de winkel
waren altijd de groentehandelaren. Zij kochten 1 sigaar voordat de markt ter plaatse begon.
De familie woonde 1 hoog achter. Er woonden 6 gezinnen op 1 adres.
Toen mijn moeder als jong verloofd meisje in 1939 voor het eerst daar op bezoek ging hing
er een groot bord aan de gevel: onbewoonbaar verklaarde woning.
Ik weet niet van wanneer de oude foto is. Ik schat 1920 a 1930. Gemeentearchief Adam
heeft mij er geen antwoord op gegeven.

Kan iemand een schatting geven bv nav haardracht?


